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Het Vaticaan
Alle schilderijen • Anja Grebe

Een uniek overzicht van de monumentale collec-
tie van het Vaticaan. Niet alleen de schilderingen 
en schilderijen van de oude meesters, maar ook 
meer dan 300 beelden, kaarten, wandkleden en 
relikwieën. De 180 meest bijzondere werken zijn 
voorzien van extra informatie door kunsthistorica 
Anja Grebe. 

Introductieprijs € 55,00 • verschijnt augustus 2014

Doorkruist land
De contemplatieve weg • Miek Pot

Miek Pot bracht twaalf jaar door in een kluizenaars-
klooster. Na haar uittreden draagt zij de gevonden 
wijsheid over op anderen door middel van retraites 
en trainingen. Contemplatie - het bewust gaan van 
de innerlijke weg - is haar grote passie. De verschil-
lende etappes van deze weg worden in Doorkruist 
land in kaart gebracht. De teksten nodigen uit om 
de weg naar binnen te gaan, om te luisteren naar 
de innerlijke stem van je ziel. 

Prijs € 14,95

In alle eenvoud
Paus Franciscus • Tom Zwaenepoel (samenst.)

Dit boek bevat een verzameling van de mooiste uit-
spraken van paus Franciscus: openhartig, direct en 
aansprekend. Paus Franciscus wil zo veel mogelijk 
mensen ontmoeten en bereiken. Hij doet dit in zijn 
toegankelijke en menselijke taal. Toch neemt hij 
geen blad voor de mond als het over corruptie, ge-
roddel of onrechtvaardigheid gaat. Zijn gedachten 
getuigen van een sterk geloof, een grote nederig-
heid en een realistisch engagement.

Prijs € 19,99 • Verschijnt augustus 2014
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Engelen en de liefde
Lorna Byrne

Lorna Byrne laat haar engelenlicht schijnen over de 
liefde en de grote hoeveelheid verschillende manie-
ren waarop liefde kan worden ervaren. 
In dit boek helpen Lorna en de engelen je de liefde 
die je in jezelf begraven hebt te bereiken en ze leren 
je die liefde te gebruiken om gelukkiger en behulp-
zamer te zijn.

Prijs € 17,95

Vrouwelijke filosofen
Een historisch overzicht • Carolien Ceton (red.)

Door de eeuwen heen hebben talloze vrouwen zich 
verdiept in een veelheid aan filosofische thema’s, 
maar vaak zijn deze denkers onzichtbaar gebleven. 
Van de twaalfde-eeuwse filosofe Hildegard van Bin-
gen zullen de meesten wel hebben gehoord, maar 
wat van haar tijdgenote Mechtild van Magdeburg? 
Uit recentere tijden is Hannah Arendt inmiddels 
wereldberoemd, maar Anne Conwaya en Werewere 
Liking? Werk van 69 vrouwelijke denkers uit 25 
eeuwen wordt in dit boek bij elkaar gebracht.

Prijs € 17,50 • verschijnt september 2014

Reizen zonder John 
Op zoek naar Amerika • Geert Mak

Geert Mak volgt in dit boek het spoor van de legen-
darische schrijver John Steinbeck, die in het najaar 
van 1960 met zijn poedel Charley een ontdekkings-
reis maakte dwars door het toenmalige Amerika. 
Mak maakte diezelfde reis, precies vijftig jaar later. 
In ‘Reizen zonder John’ volgt hij de Amerikaanse 
geschiedenis op een vergelijkbare wijze als de Eu-
ropese geschiedenis in ‘In Europa’: een combinatie 
van een reis door het continent en een reis door de 
tijd. Is Amerika nog steeds`het beloofde land? 

Prijs € 15,00

Verhalen van een land
Ontmoetingen tijdens een voettocht • Jan Schuur-
man Hess

Burgers zijn teleurgesteld in de politiek. `Gewone’ 
mensen voelen zich door bestuurders in de steek 
gelaten of zelfs verraden. Het zijn bekende uitspra-
ken.
Maar wat is er nou precies aan de hand in ons land? 
Om daar achter te komen trok Jan Schuurman Hess 
de wandelschoenen aan en liep twee jaar lang 
dwars door Nederland. Onderweg sprak hij met 
talloze mensen. Hij noteerde de ergernissen en de 
dromen van jong en oud, rijk en arm in de steden 
en op het platteland.

Prijs € 19,99 • verschijnt augustus 2014

Een lust voor het oog 
En andere Bijbelse uitdrukkingen die we dagelijks 
gebruiken • Ton den Boon

Babylonische spraakverwarring, dief in de nacht, 
bergen verzetten: veel Bijbelse uitdrukkingen, 
metaforen en zegswijzen zijn inmiddels een rotsvast 
onderdeel geworden van ons dagelijks taalgebruik. 
Ton den Boon neemt Bijbelse uitdrukkingen onder 
de loep en beschrijft hij hoe het Bijbelse Neder-
lands in de literatuur (en in de Dikke Van Dale) 
terechtgekomen is. Met bijvoorbeeld uitspraken 
van politici laat hij zien dat gebruik van Bijbelse 
uitdrukkingen zeer actueel is.

Prijs € 14,99 • verschijnt juni 2014

National Geographic Reisgids Rome 
Deze reisgids is een exclusieve gids met sublieme 
fotografie die je meeneemt naar de bekende en 
minder bekende bezienswaardigheden. De lezer 
krijgt een kijkje achter de schermen en dringt door 
tot de kern van de cultuur en de geschiedenis. 

Prijs € 21,95

Geneeskrachtige planten 
Renate Hudak

Deze gids is een ontdekkingstocht in de tuin, in de 
berm en in de vrije natuur. Want geneeskrachtige 
planten en kruiden groeien overal en bieden een 
ongekend arsenaal aan mogelijkheden om kleine en 
grotere kwalen te genezen. Met praktische tips en 
interessante achtergrondinformatie. 

Prijs € 16,99 • verschijnt juni 2014

Christus kwam niet verder dan Eboli 
Carlo Levi

In 1935 werd arts, auteur en schilder Carlo Levi 
naar onherbergzame zuiden van Italië verban-
nen wegens antifascistische activiteiten. Op basis 
van zijn dagboek beschrijft hij op aangrijpende en 
geestige wijze de beslommeringen in een verarmd, 
achtergebleven, maar desondanks herkenbaar Ita-
liaans dorp. Dit boek heeft een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de herrijzenis van de Italiaanse cultuur 
van na de Tweede Wereldoorlog. 

Prijs € 16,95

Een koffer vol verhalen
Verhalen en gedichten • Diverse auteurs

De mens reist wat af in zijn leven. En de schrijver 
ook. Reizen is van alle tijden en veel grote schrijvers 
en dichters zijn erdoor geïnspireerd geraakt. Deze 
bundel met verhalen, gedichten en illustraties zal 
de lezer inspireren om zichzelf te ontdekken en te 
reizen in de breedste zin van het woord. 

Prijs € 10,00 • verschijnt juni 2014

Demonen van de middag
Een persoonlijke geschiedenis van depressie • 
Andrew Solomon

Een ontroerend, persoonlijk, openhartig maar ook 
zeer informatief boek over depressie, dat de status 
van standaardwerk heeft verworven. Solomon laat 
zien hoe moeilijk het is om depressie te definiëren. 
Vele soorten medicatie komen aan bod, evenals de 
behandelmethoden en de effecten die de ziekte op 
een mensenleven kan hebben. 

Prijs € 24,95

Over geluk
Een filosofische ontdekkingsreis • Frédéric Lenoir

Frédéric Lenoir neemt ons mee op een filosofische 
ontdekkingsreis en zoekt antwoord op vragen als: 
Is geluk iets puur subjectiefs? Hangt het van onze 
genen of van toeval af? Moet je iets nastreven? 
Kun je aan geluk werken? En kunnen geluk en lijden 
samengaan? In het reisgezelschap van Lenoir bevin-
den zich grote denkers uit Oost en West, zoals de 
Boeddha, Epicurus, Zhuangzi, Montaigne, Spinoza 
en Etty Hillesum.

Prijs € 19,99 • verschijnt juni 2014

Boeddhisme voor denkers
Han de Wit, Jeroen Hopster

Onderzoekspsycholoog en boeddhistische leraar 
Han de Wit en de jonge filosoof en historicus Jeroen 
Hopster vergelijken de boeddhistische traditie en de 
westerse filosofie. Een verschil ligt in de innerlijke 
ervaring als bron voor kennis. In het Westen speelt 
die innerlijke ervaring bijna geen rol meer, voor 
boeddhisten is ze juist belangrijk. Dat maakt het 
boeddhisme tot een schatkamer voor levenskunst.

Prijs € 11,99 • verschijnt juni 2014

De dood is een filosoof
Hoe een val van een berg mij de zin van het leven 
liet inzien • Tobias Hürter

Filosoof Tobias Hürter valt bij een wandeling door 
de bergen in een diepe afgrond. Hij blijft na 37 me-
ter met zijn rugzak achter een rots hangen en over-
leeft zijn val. Dit boek is een persoonlijk verslag van 
het denkproces dat na zijn redding op gang komt en 
hoe de bijna-dood-ervaring hem heeft veranderd: 
Wat maakt dat we vaak zo bang zijn voor de dood? 

Prijs € 18,99 • verschijnt juni 2014 

filosofie

Boekentafel tijdens VVV-avonden
Op de dinsdagavonden in de maanden juli 
en augustus vinden weer de Vakantie Vesper 
Vieringen (VVV) plaats, met aansluitend rondlei-
ding door het klooster. Op die avonden verzorgt 
de boekwinkel een speciaal ingerichte boeken-
tafel in de Kloosterbibliotheek. Na afloop van 
de rondleiding kunt u er terecht en even rustig 
rondneuzen.

Boekenbeurs
Onze jaarlijkse Tweedehandsboekenbeurs 
wordt dit jaar gehouden op zaterdag 15 en zon-
dag 16 november. Als vanouds vindt deze plaats 
in de Kloosterbibliotheek, op beide dagen van 
10.00 tot 16.30 uur. Er zullen dan weer veel 
interessante koopjes te vinden zijn. Noteert u 
daarom nu reeds de data in uw agenda!

Lezing en boekpresentatie  
door Leo Fijen
Tijdens de boekenbeurs houdt Leo Fijen op 
zaterdag 15 november een lezing met boekpre-
sentatie in onze kloosterrefter. Hij schreef zijn 
boek naar aanleiding van de Kloosterserie die 
hij op televisie presenteerde – en waarvoor hij 
afgelopen voorjaar ook Klooster Wittem aan-
deed. Aanvang van de lezing 11.00 uur, kosten 
€ 4,00.

Leverbare boeken
Wij zijn natuurlijk een gespecialiseerde boek-
winkel, met name op het gebied van religie en 
spiritualiteit. Maar het is goed om te weten dat 
wij u alle boeken die in Nederland worden ge-
leverd kunnen bezorgen, dus ook literatuur en 
studieboeken. Doorgaans zijn dergelijke bestel-
lingen binnen een week bij ons af te halen. Ook 
verzenden wij boeken, door het gehele land. 

Wereldwinkel 25 jaar, 25% korting
Dit jaar bestaat de Wereldwinkel 25 jaar. Elke 
maand is er daarom een productgroep waarop 
u 25% korting krijgt. Kijk in de Wereldwinkel-
hoek voor de actuele kortingproducten.

Openingstijden
zo 	 10.00 - 16.30 uur 
ma	12.00 - 16.30 uur
di 	 10.00 - 16.30 uur 
wo 	10.00 - 16.30 uur 
do 	10.00 - 16.30 uur 
vr 	 10.00 - 16.30 uur 
za	 10.00 - 16.30 uur

Boekenvenster • zomer 2014

De glorie van het Byzantijnse rijk 
en vroege christendom
Antony Eastmond

Dit boek neemt de lezer mee door de rijke duizend-
jarige geschiedenis aan de hand van driehonderd 
van de beste kunstwerken. Van het eind van het 
Romeinse Rijk tot aan het begin van de Renaissan-
ce. Van mozaïeken tot muurschilderingen, van pa-
neelschilderingen tot juwelen, van textiel, munten, 
glaswerk tot architectuur: het komt allemaal aan 
bod. Alles wordt geplaatst in de sociale, religieuze 
en politieke context.

Prijs € 75,00 

Bodar door het land van Franciscus
Een spirituele gids voor Umbrië • Antoine Bodar

Antoine Bodar laat zich in dit boek inspireren door 
paus Franciscus en zoekt sporen van diens ‘naam-
gever’: Franciscus van Assisi (1182-1226). Als lezer 
reis je mee naar Umbrië, de Italiaanse landstreek 
waar de heilige Franciscus woonde en werkte. Je 
krijgt een spirituele kijk op de historische Fran-
ciscus, de plaatsen en het landschap waarmee hij 
zich verbonden voelde. Bovendien legt Bodar de 
verbinding met de huidige paus. Die gaf met zijn 
naam duidelijk richting aan zijn functie: solidariteit 
en bestrijding van armoede.

Prijs € 19,99 • verschijnt september 2014

prijzen en verschijningsdata onder voorbehoud

Uitgebreide bestelservice
Onze bestelservice is uitgebreid. We kunnen 
op dit moment alle Nederlandse titels aan u 
leveren of versturen met minimale verzendkos-
ten. Naast ons specialisme, de levensbeschou-
welijke en spirituele boeken, kunt u bij ons alle 
(ca. 100.000!) Nederlandse boeken bestellen, 
zoals literaire romans, hobby- en reisboeken. 
U kunt telefonisch, via internet of met de 
bestelkaart boeken bestellen.

Een hoek van de boekwinkel wordt ingenomen 
door Wereldwinkel Wittem. Er is een selectie 
van producten te koop die bijdragen aan eer-
lijke handel. Het assortiment bestaat uit voe-
dingsmiddelen, kunstnijverheid en sieraden. 

Zie de mens 
Kijken naar mensen in drie dimensies • 
Manu Keirse

Onze maatschappij staat steeds meer in het teken 
van winst. Technologische vernieuwingen zorgen 
voor specialisatie, wat leidt tot meer efficiëntie. 
Of net niet? Want door het opsplitsen van taken 
en verantwoordelijkheden heeft niemand nog een 
zicht op het volledige plaatje. Manu Keirse pleit 
voor een radicaal nieuwe manier van kijken, zodat 
we anderen opnieuw als mens zien. Pas dan kunnen 
we echt en waarachtig met elkaar omgaan.

Prijs € 17,99

Ieder voor zich en God voor ons 
allen?
Pleidooi voor participatie • Mirjam Sterk

Mirjam Sterk is een groot voorstander van de 
participatiesamenleving. Maar participatie die enkel 
door bezuinigingsmotieven wordt ingegeven, leidt 
algauw tot een knap-het-zelf-maar-op-samenleving. 
Ze gaat te rade bij mensen Martin Buber, Emmanuel 
Levinas, en Philip Blond,

Prijs € 9,99 • verschijnt juni 2014

samenleving

geschenkboeken

Vriendschap in gevangenschap
Memoires van de gevangenbewaarder van Nel-
son Mandela • Christo Brand

De witte Afrikaner boerenjongen Christo Brand 
werd in 1979 bewaker op Robbeneiland en cipier 
van Nelson Mandela. Jarenlang trokken ze gedwon-
gen samen op, elk in zijn eigen rol. Er ontwikkelde 
zich een bijzondere, hechte vriendschap. In 1990 
kwam Mandela vrij – en Brand ging met hem mee. 
In dit boek vertelt hij over het harde leven op Rob-
beneiland, en over de mens Mandela.

Prijs € 16,50 • verschijnt juli 2014

Uitstelgedrag
Waarom we lastige dingen voor ons uit schuiven 
en hoe we hiervan afkomen • Piers Steel

Piers Steel onderzocht uitstelgedrag, onze gewoon-
te om lastige dingen voor ons uit te schuiven. Steel 
geeft in dit boek een zelftest, praktische methodes 
en vele tips hoe met uitstelgedrag om te gaan.

Prijs € 15,00 • verschijnt augustus 2014

diversen



zeven dagen per week open!
Onze boekwinkel alle dagen van de week open. 
U kunt er terecht vanaf 10.00 uur tot 16.30 uur. 
Op de maandag openen we de deuren iets 
later, om 12.00 uur. 
En: parkeren is nooit een probleem!

Leven met de psalmen -  
deel I en deel II 
Benoît Standaert 

De inspirerende psalmencommentaren van be-
nedictijner monnik Benoît Standaert vormen een 
absoluut religieus standaardwerk in ons taalgebied.
Het psalmboek is een van de belangrijkste boeken 
uit het Oude Testament. Het bevat 150 liederen, 
waarvan het oudste 3000 jaar oud is. Standaert 
slaagt erin om zelfs de meest duistere passages 
in de psalmen ‘leesbaar’ te maken en gaat na wat 
de psalmen voor mensen van vandaag kunnen 
betekenen.

Prijs per deel € 24,99

Heer leer ons bidden
De psalmen als bron van gebed • Jos Douma

Duizenden christenen lezen dagelijks de online 
meditaties van www.tijdmetjezus.nl. In dit boek zijn 
de mooiste meditaties samengevoegd. Met foto’s 
en aansprekende teksten inspireert dit boek tot 
eerbied en contact met God.
Jos Douma is predikant, auteur, spreker en docent. 
Hij is altijd op zoek naar nieuwe manieren om Jezus 
beter te leren kennen, op een persoonlijke manier 
met de Bijbel om te gaan en te groeien in spiritu-
aliteit. ‘Heer leer ons bidden’ helpt de lezer om 
hetzelfde te doen.

Prijs € 19,99 • verschijnt augustus 2014

De Bijbel voor iedereen
Beleef de mooiste Bijbelverhalen • Sally Tagholm, 
Andrea Mills

Van 8 tot 88 jaar: de Bijbel is er voor iedereen.
Het prachtig uitgevoerde ‘De Bijbel voor iedereen’ 
wekt meer dan 130 bekende Bijbelverhalen tot 
leven. Met illustraties waarin je telkens nieuwe 
details ontdekt, foto’s van voorwerpen en locaties, 
verhelderende plattegronden en nog veel meer. 
‘De Bijbel voor iedereen’ is een lust voor het oog, 
een bron van verrassende kennis en een historisch 
verantwoord naslagwerk bij het meest gelezen boek 
ter wereld. Beleef de mooiste Bijbelverhalen!

Introductie prijs € 24,99 tot 31-12-2014) •  
verschijnt september 2014

150 psalmen vrij
Huub Oosterhuis

Huub Oosterhuis werkte bijna een halve eeuw aan 
een eigentijdse versie van de 150 psalmen. Zijn 
ideaal was een vrije, poëtische herdichting, die ook 
zingbaar moest zijn. In 2011 verschenen zijn ‘150 
psalmen vrij’ in een gebonden versie. Nu is deze 
vrije vertaling van het psalmboek ook als paperback 
beschikbaar.

Prijs € 17,99 • verschijnt september 2014

Nieuwe Testament & Psalmen
In de nieuw Bijbelvertaling

Een goedkope, ‘missionaire’ uitgave van De Nieuwe 
Bijbelvertaling in samenwerking met het Neder-
lands Bijbelgenootschap. Deze uitgave bevat teke-
ningen van Annie Vallotton en een leeslint. 

Prijs € 9,95 • verschijnt augustus 2014

Bid, luister, leef
Onderweg • Rick Timmermans en Heleen Dekens

De auteurs geven op drie momenten van de dag 
de mogelijkheid tijd met God door te brengen 
door middel van stilte en gebed. Dat gebeurt met 
teksten van inspirerende personen, noemenswaar-
dige gebeurtenissen, citaten, gebeden en liederen 
beschreven in 365 verschillende ochtendliturgieën. 
Bovendien wordt in twee jaar tijd de hele bijbel 
uitgelezen en in een jaar alle psalmen. 
Daarnaast is een extra liturgie voor de middag 
opgenomen en zijn er zeven verschillende avondli-
turgieën, voor elke avond van de week één. 

Prijs € 19,95

Vier CD’s met opnames van het 
UTP-koor tussen 1982 en 1990

A capella gezongen in een meditatieve sfeer. Stem-
mige intermezzi op orgel wisselen de zang af. 
CD 1 ’Als gij naar de woorden luistert’ met liederen 
voor de Eucharistieviering en Vesperdienst. 
CD 2 ‘Een weg naar vrede’ met liederen voor een 
Vesperdienst en het liturgisch jaar. 
CD 3 ‘Gij kent mij’ met psalmen op muziek van Hans 
Meeuws.
CD 4 ‘Leven sterker dan de dood’ met liederen voor 
avondwake en uitvaartliturgie. 

Prijs per CD € 12,50 • vier stuks € 39,90

Bijbel in Gewone Taal
Dit jaar viert het Nederlands Bijbel Genootschap 
(NBG) zijn 200-jarig bestaan. Dit jubileum wordt 
bekroond met de publicatie van deze nieuwe verta-
ling die het NBG heeft gemaakt voor iedereen die 
behoefte heeft aan een duidelijke en begrijpelijke 
bijbel. 
Gewone taal is taal die we allemaal kennen en 
gebruiken. In de Bijbel in Gewone Taal (BGT) 
worden gewone woorden gebruikt. De zinnen zijn 
overzichtelijk en niet te lang. De tekst is duidelijke 
opgebouwd en ingedeeld in korte stukken met een 
eigen opschrift. 

Prijs € 28,50 • Verschijnt oktober 2014

bijbel & liturgie

Lof der eenzaamheid 
Over een oude menselijke waarde • 
Stephan de Jong

Tijd nemen om alleen te zijn wordt meestal vreemd 
gevonden. Eenzaamheid kan natuurlijk problema-
tisch of tragisch zijn. Eenzaamheid zonder goede 
menselijke relaties doet de ziel vervlakken. Maar 
dat geldt ook voor relaties zonder enige mate van 
eenzaamheid. Behoort eenzaamheid, een onvermij-
delijke kant van het bestaan, niet tot de kenmerken 
van innerlijke kracht? Durft iemand de eenzame 
dimensie van het leven nog aan? Voor wie dat durft 
of voor wie dat zou willen onderzoeken, is dit boek. 

Prijs € 15,00

Spiritualiteit en Gezondheid
De vergeten factor • Myriam Steemers-van 
Winkoop

Spiritualiteit is een heel persoonlijk aspect van 
de mens dat vaak niet de aandacht krijgt die het 
verdient. Ieder mens is een spiritueel wezen al vult 
eenieder dat anders in.
Deze publicatie laat zien hoe spiritualiteit van in-
vloed is op de individuele lichamelijke en geestelijke 
gezondheid. De auteur vraagt om aandacht voor 
het inzetten van het menselijk spiritueel potentieel 
bij ziekte, lijden en sterven. Zij is ervan overtuigd 
dat iedere zieke zijn gezondheid positief kan beïn-
vloeden door zijn of haar eigen helende kracht.

Prijs € 17,90

Stil leven
Een stem voor rust en ruimte in drukke tijden • 
Kristien Bonneure

Journaliste Kristien Bonneure onderzoekt met open 
vizier de veelvormigheid van stilte en hoe we haar 
beter kunnen leren kennen. Ze praat met profes-
soren, kunstenaars, vogelluisteraars, architecten, 
leerkrachten, therapeuten, kloosterzusters, boed-
dhisten, kluizenaars en zelfs met journalisten die 
een geprivilegieerde ervaring hebben met stilte. Ze 
citeert talloze andere auteurs. Om de stilte te be-
grijpen en door te geven. Want de stilte mag geen 
luxeproduct zijn. De stilte is van iedereen.

Prijs € 19,99

Bronnen van kracht
Anselm Grün

Waar put je nieuwe energie uit in het hedendaagse 
hectische bestaan? De stilte, rust en ruimte van 
de natuur zijn een levende bron van kracht. In dit 
boek zijn de inspirerende teksten van Anselm Grün 
en fascinerende natuurfoto’s van Micha Pawlitzki 
samengebracht om troost, moed en vreugde te 
brengen in moeilijke dagen. ‘Bronnen van kracht’ is 
een inspiratieboek voor elke dag.

Prijs € 17,99 • verschijnt augustus 2014

Anne Frank  - De film
Uitgangspunt vormt het de biografie van Melissa 
Müller. De film laat Anne niet alleen zien vanuit het 
oogpunt van mensen die haar kenden, maar laat 
ook veel meer zien van het verhaal van de familie 
Frank en geeft een diepgaand inzicht in hun leven.

Prijs € 9,95 (boek + DVD)

ziekte, dood & rouw

spiritualiteit

Stress en burn-out voorkomen
Ervaar weer flow in je leven • Anselm Grün

Anselm Grün begeleidt veel mensen met een 
burn-out. In zijn nieuwste boek ‘Stress en burn-out 
voorkomen’ laat hij zien hoe eenvoudige rituelen 
en verbeeldingskracht stress verminderen, en het 
herstel na een burn-out bespoedigen. 
Grün wijst de weg naar bronnen van innerlijke 
kracht. Daaruit puttend kan een overbelast mens 
weer in een flow komen. De energie gaat stromen, 
effectiviteit neemt toe en werkplezier komt weer 
binnen handbereik.

Prijs € 15,99 • verschijnt augustus 2014

De Vitaliteitsbijbel
365 dagen vitaal • Paul Wormer

Een heel toegankelijk, degelijk, nuchter en inspi-
rerend boek over hoe je een vitaal levend mens 
wordt en blijft. Huisarts Paul Wormer behandelt 
alle belangrijke zaken die met vitaal leven te maken 
hebben.
Met tips en oefeningen op onder andere het gebied 
van: energieniveau, slaap, voeding, sport, ademha-
ling, seks, zelfacceptatie.

Prijs € 19,99 • verschijnt augustus 2014

Meester over je eigen leven 
Sakyong Mipham

Voel je je meester over je eigen leven? Of mis je 
juist het gevoel van controle? Dat laatste is on-
nodig, zegt Sakyong Mipham in dit boek. Hij legt 
ons uit hoe we een succesvol leven kunnen leiden, 
zonder de behoeften van anderen uit het oog te 
verliezen.

Prijs € 15,00 • verschijnt september 2014

Liefde voor de aarde 
Versterk je band met onze planeet door  
mindfulness • Thich Nhat Hanh

Dit nieuwste boek van Thich Nhat Hanh is een 
gepassioneerde oproep om de aarde met ecolo-
gische mindfulness te behandelen en onze relatie 
met haar te versterken. Eén sleutelbegrip is daarbij 
van belang. We moeten het begrip ‘milieu’ loslaten, 
want hierdoor beschouwen we onszelf en de aarde 
als twee verschillende entiteiten en kijken alleen 
naar wat de aarde ons kan opleveren. We moeten 
één worden met de aarde.

Prijs € 14,95 • verschijnt juli 2014

geschiedenis mindfulness

prijzen en verschijningsdata onder voorbehoudBoekenvenster • zomer 2014 Boekenvenster • zomer 2014

De essentie van het geluk
Dalai Lama 

In dit boek geeft de Dalai Lama ons de sleutel tot 
datgene waar we allemaal naar op zoek zijn: het ge-
luk. Aan de hand van praktische voorbeelden leert 
hij ons omgaan met angst, woede, onzekerheid, 
verdriet en andere gevoelens die ons op het pad 
naar geluk in de weg kunnen staan en helpt ons zo 
de essentie van ons bestaan te herontdekken voor 
een krachtig en gelukkig leven.

Prijs € 14,95

De Profeet
Kahlil Gibran

Kahlil Gibran, de auteur van het boek ‘De Profeet’, 
stond op het kruispunt van twee werelden: die 
van de oosterse mythen uit zijn jeugd en die van 
de westerse verlichting en tolerantie die hij als 
kunstenaar omarmde. In Gibrans meesterwerk 
‘De profeet’ worden het oosten en het westen 
samengebracht en daarmee spreekt hij een enorm 
lezerspubliek aan.

Prijs € 9,99

Bewustzijn van het leven
Jiddu Krishnamurti

Voor het eerst gepubliceerd in 1954 is Bewustzijn 
van het leven” het eerste boek dat Krishnamurti 
ooit schreef. Het voorwoord is geschreven door 
Aldous Huxley, een levenslange vriend van Krishna-
murti.
Het werk bestaat uit twee delen; het eerste deel 
beschrijft de algemene denkwijze van Krishnamurti 
over vrijheid. Het tweede deel van het boek is een 
transcriptie van antwoorden die Krishnamurti gaf 
op vragen uit het publiek tijdens verschillende 
toespraken.

Prijs € 16,95 • verschijnt september 2014

Het jaar van verandering
Leven in volledige acceptatie • Bronnie Ware

Bronnie Ware heeft tientallen mensen bijgestaan in 
hun laatste levensdagen en de waardevolle lessen 
die ze van hen leerde past ze nog elke dag in haar 
leven toe. Bij elke beslissing is de leidraad: zal ik er 
spijt van hebben als het te laat is? In dit boek deelt 
zij 52 inspirerende verhalen uit haar eigen leven, 
elk met een boodschap: leef je leven zonder spijt, 
zodat je er met volledige acceptatie en vrede op 
kunt terugkijken. 

Prijs € 18,95 • verschijnt augustus 2014

De kleine moeder van  
Bergen-Belsen
Hoe een 14-jarig meisje het concentratiekamp 
wist te overleven • Etty Verolme

Hetty Werkendam is nog maar een meisje als zij 
samen met haar ouders en haar broertjes naar 
Bergen-Belsen wordt gedeporteerd. Daar brengt 
ze veertien lange maanden door in de kinderbarak. 
Als een van de oudste kinderen wordt Hetty ‘de 
kleine moeder’ van zo’n veertig kinderen. Met haar 
veertien jaren een onmogelijke taak. Hetty, haar 
broertjes en hun ouders blijven in leven en worden 
na de oorlog herenigd.
Een aangrijpend relaas over Hetty’s verblijf in het 
beruchte concentratiekamp. 

Prijs € 15,00 verschijnt juni 2014

De canon van Nederland
Onze geschiedenis in 50 thema’s • 
Roelof Bouwman (samenstelling)

Wat moet elke Nederlander weten van de vader-
landse geschiedenis? In 2006 werd deze vraag 
beantwoord door de commissie-Van Oostrom, die 
een lijst van vijftig historische thema’s opstelde. 
In De canon van Nederland worden deze vijftig 
gebeurtenissen, personen, teksten, kunstwerken 
en voorwerpen uit de geschiedenis van Nederland 
onder de loep genomen door prominente deskun-
digen. Samen vertellen ze hoe Nederland zich in 
de loop van de eeuwen heeft ontwikkeld: van de 
hunebedden tot de euro en van Karel de Grote tot 
Annie M.G. Schmidt.

Prijs € 25,00 

In naam van God
Een nieuwe geschiedenis van de kruistochten • 
Jonathan Phillips

Bloed, wapengekletter, wreedheid, de strijd tussen 
christendom en islam, dat is waar de meeste men-
sen aan denken bij het woord kruistochten.
In naam van God laat zien dat de werkelijkheid 
complexer en boeiender is. Phillips vertelt het 
complete verhaal van de opkomst, de expansie, 
de neergang en het einde van de kruistochten, en 
wijst op de echo ervan in onze tijd met de grimmige 
werkelijkheid van Al-Qaida.

Prijs € 19,95

Boek alvast reserveren?
Een boek dat nog niet verschenen is, kunt u 

toch alvast reserveren via onze website.
U krijgt dan direct bericht wanneer het uitkomt.

Boek alvast reserveren?
Een boek dat nog niet verschenen is, kunt u 

toch alvast reserveren via onze website.
U krijgt dan direct bericht wanneer het uitkomt.

Je kunt je hart helen 
Omgaan met je emoties na rouw of verlies •
Louise L. Hay, David Kessler

In dit boek bundelen een spiritueel auteur en een 
rouwexpert hun kennis op het gebied van het he-
len van verdriet. Het beschrijft de emoties die zich 
voordoen als een relatie stukloopt, een huwelijk 
eindigt in een scheiding of een geliefde overlijdt. 
Dit boek leert je je gevoelens te doorleven en met 
compassie terug te kijken naar mooie momenten. 
Het geeft je daarmee de moed om ook andere 
nare situaties het hoofd te kunnen bieden. 

Prijs € 14,99 • verschijnt juni 2014

Paus Franciscus,  
het eerste jaar
Revolutie van tederheid • Monic Slingerland

Dit boek volgt de paus van maand tot maand in het 
eerste jaar van zijn pausschap. Er ontstaat een fas-
cinerend beeld van de woorden en daden waarmee 
Paus Franciscus de wereld vanaf dag één verbaasde. 
Een kritische en verrassende samenvatting door ras-
schrijfster en journaliste Monic Slingerland.

Prijs € 19,50

kerk & theologie

Kinderbijbel
In 365 vertellingen • Mary Batchelor

In deze mooi geïllustreerde kinderbijbel zijn de 
bijbelverhalen ingedeeld in 365 korte gedeelten van 
ongeveer drie minuten. Dit biedt de mogelijkheid 
om aan kinderen dagelijks een afgerond verhaal 
voor te lezen, thuis of op school. Kinderen die al 
kunnen lezen, kunnen in deze kinderbijbel iedere 
dag zelf een verhaal lezen.

Prijs € 22,95

God, ik heb een vlinder gezien
Gebeden en gedichten voor kinderen

In dit boekje staan ruim vijftig gebeden en gedich-
ten voor kinderen verzameld uit allerlei bronnen en 
uitgekozen door kinderen zelf. Er zijn acht delen die 
telkens een aspect van het bidden of een bepaald 
soort gebed belichten, zoals: Opstaan en slapen 
gaan, Bijzondere dagen, Voor en na het eten.

Prijs € 13,25

kinderen



zeven dagen per week open!
Onze boekwinkel alle dagen van de week open. 
U kunt er terecht vanaf 10.00 uur tot 16.30 uur. 
Op de maandag openen we de deuren iets 
later, om 12.00 uur. 
En: parkeren is nooit een probleem!

Leven met de psalmen -  
deel I en deel II 
Benoît Standaert 

De inspirerende psalmencommentaren van be-
nedictijner monnik Benoît Standaert vormen een 
absoluut religieus standaardwerk in ons taalgebied.
Het psalmboek is een van de belangrijkste boeken 
uit het Oude Testament. Het bevat 150 liederen, 
waarvan het oudste 3000 jaar oud is. Standaert 
slaagt erin om zelfs de meest duistere passages 
in de psalmen ‘leesbaar’ te maken en gaat na wat 
de psalmen voor mensen van vandaag kunnen 
betekenen.

Prijs per deel € 24,99

Heer leer ons bidden
De psalmen als bron van gebed • Jos Douma

Duizenden christenen lezen dagelijks de online 
meditaties van www.tijdmetjezus.nl. In dit boek zijn 
de mooiste meditaties samengevoegd. Met foto’s 
en aansprekende teksten inspireert dit boek tot 
eerbied en contact met God.
Jos Douma is predikant, auteur, spreker en docent. 
Hij is altijd op zoek naar nieuwe manieren om Jezus 
beter te leren kennen, op een persoonlijke manier 
met de Bijbel om te gaan en te groeien in spiritu-
aliteit. ‘Heer leer ons bidden’ helpt de lezer om 
hetzelfde te doen.

Prijs € 19,99 • verschijnt augustus 2014

De Bijbel voor iedereen
Beleef de mooiste Bijbelverhalen • Sally Tagholm, 
Andrea Mills

Van 8 tot 88 jaar: de Bijbel is er voor iedereen.
Het prachtig uitgevoerde ‘De Bijbel voor iedereen’ 
wekt meer dan 130 bekende Bijbelverhalen tot 
leven. Met illustraties waarin je telkens nieuwe 
details ontdekt, foto’s van voorwerpen en locaties, 
verhelderende plattegronden en nog veel meer. 
‘De Bijbel voor iedereen’ is een lust voor het oog, 
een bron van verrassende kennis en een historisch 
verantwoord naslagwerk bij het meest gelezen boek 
ter wereld. Beleef de mooiste Bijbelverhalen!

Introductie prijs € 24,99 tot 31-12-2014) •  
verschijnt september 2014

150 psalmen vrij
Huub Oosterhuis

Huub Oosterhuis werkte bijna een halve eeuw aan 
een eigentijdse versie van de 150 psalmen. Zijn 
ideaal was een vrije, poëtische herdichting, die ook 
zingbaar moest zijn. In 2011 verschenen zijn ‘150 
psalmen vrij’ in een gebonden versie. Nu is deze 
vrije vertaling van het psalmboek ook als paperback 
beschikbaar.

Prijs € 17,99 • verschijnt september 2014

Nieuwe Testament & Psalmen
In de nieuw Bijbelvertaling

Een goedkope, ‘missionaire’ uitgave van De Nieuwe 
Bijbelvertaling in samenwerking met het Neder-
lands Bijbelgenootschap. Deze uitgave bevat teke-
ningen van Annie Vallotton en een leeslint. 

Prijs € 9,95 • verschijnt augustus 2014

Bid, luister, leef
Onderweg • Rick Timmermans en Heleen Dekens

De auteurs geven op drie momenten van de dag 
de mogelijkheid tijd met God door te brengen 
door middel van stilte en gebed. Dat gebeurt met 
teksten van inspirerende personen, noemenswaar-
dige gebeurtenissen, citaten, gebeden en liederen 
beschreven in 365 verschillende ochtendliturgieën. 
Bovendien wordt in twee jaar tijd de hele bijbel 
uitgelezen en in een jaar alle psalmen. 
Daarnaast is een extra liturgie voor de middag 
opgenomen en zijn er zeven verschillende avondli-
turgieën, voor elke avond van de week één. 

Prijs € 19,95

Vier CD’s met opnames van het 
UTP-koor tussen 1982 en 1990

A capella gezongen in een meditatieve sfeer. Stem-
mige intermezzi op orgel wisselen de zang af. 
CD 1 ’Als gij naar de woorden luistert’ met liederen 
voor de Eucharistieviering en Vesperdienst. 
CD 2 ‘Een weg naar vrede’ met liederen voor een 
Vesperdienst en het liturgisch jaar. 
CD 3 ‘Gij kent mij’ met psalmen op muziek van Hans 
Meeuws.
CD 4 ‘Leven sterker dan de dood’ met liederen voor 
avondwake en uitvaartliturgie. 

Prijs per CD € 12,50 • vier stuks € 39,90

Bijbel in Gewone Taal
Dit jaar viert het Nederlands Bijbel Genootschap 
(NBG) zijn 200-jarig bestaan. Dit jubileum wordt 
bekroond met de publicatie van deze nieuwe verta-
ling die het NBG heeft gemaakt voor iedereen die 
behoefte heeft aan een duidelijke en begrijpelijke 
bijbel. 
Gewone taal is taal die we allemaal kennen en 
gebruiken. In de Bijbel in Gewone Taal (BGT) 
worden gewone woorden gebruikt. De zinnen zijn 
overzichtelijk en niet te lang. De tekst is duidelijke 
opgebouwd en ingedeeld in korte stukken met een 
eigen opschrift. 

Prijs € 28,50 • Verschijnt oktober 2014

bijbel & liturgie

Lof der eenzaamheid 
Over een oude menselijke waarde • 
Stephan de Jong

Tijd nemen om alleen te zijn wordt meestal vreemd 
gevonden. Eenzaamheid kan natuurlijk problema-
tisch of tragisch zijn. Eenzaamheid zonder goede 
menselijke relaties doet de ziel vervlakken. Maar 
dat geldt ook voor relaties zonder enige mate van 
eenzaamheid. Behoort eenzaamheid, een onvermij-
delijke kant van het bestaan, niet tot de kenmerken 
van innerlijke kracht? Durft iemand de eenzame 
dimensie van het leven nog aan? Voor wie dat durft 
of voor wie dat zou willen onderzoeken, is dit boek. 

Prijs € 15,00

Spiritualiteit en Gezondheid
De vergeten factor • Myriam Steemers-van 
Winkoop

Spiritualiteit is een heel persoonlijk aspect van 
de mens dat vaak niet de aandacht krijgt die het 
verdient. Ieder mens is een spiritueel wezen al vult 
eenieder dat anders in.
Deze publicatie laat zien hoe spiritualiteit van in-
vloed is op de individuele lichamelijke en geestelijke 
gezondheid. De auteur vraagt om aandacht voor 
het inzetten van het menselijk spiritueel potentieel 
bij ziekte, lijden en sterven. Zij is ervan overtuigd 
dat iedere zieke zijn gezondheid positief kan beïn-
vloeden door zijn of haar eigen helende kracht.

Prijs € 17,90

Stil leven
Een stem voor rust en ruimte in drukke tijden • 
Kristien Bonneure

Journaliste Kristien Bonneure onderzoekt met open 
vizier de veelvormigheid van stilte en hoe we haar 
beter kunnen leren kennen. Ze praat met profes-
soren, kunstenaars, vogelluisteraars, architecten, 
leerkrachten, therapeuten, kloosterzusters, boed-
dhisten, kluizenaars en zelfs met journalisten die 
een geprivilegieerde ervaring hebben met stilte. Ze 
citeert talloze andere auteurs. Om de stilte te be-
grijpen en door te geven. Want de stilte mag geen 
luxeproduct zijn. De stilte is van iedereen.

Prijs € 19,99

Bronnen van kracht
Anselm Grün

Waar put je nieuwe energie uit in het hedendaagse 
hectische bestaan? De stilte, rust en ruimte van 
de natuur zijn een levende bron van kracht. In dit 
boek zijn de inspirerende teksten van Anselm Grün 
en fascinerende natuurfoto’s van Micha Pawlitzki 
samengebracht om troost, moed en vreugde te 
brengen in moeilijke dagen. ‘Bronnen van kracht’ is 
een inspiratieboek voor elke dag.

Prijs € 17,99 • verschijnt augustus 2014

Anne Frank  - De film
Uitgangspunt vormt het de biografie van Melissa 
Müller. De film laat Anne niet alleen zien vanuit het 
oogpunt van mensen die haar kenden, maar laat 
ook veel meer zien van het verhaal van de familie 
Frank en geeft een diepgaand inzicht in hun leven.

Prijs € 9,95 (boek + DVD)

ziekte, dood & rouw

spiritualiteit

Stress en burn-out voorkomen
Ervaar weer flow in je leven • Anselm Grün

Anselm Grün begeleidt veel mensen met een 
burn-out. In zijn nieuwste boek ‘Stress en burn-out 
voorkomen’ laat hij zien hoe eenvoudige rituelen 
en verbeeldingskracht stress verminderen, en het 
herstel na een burn-out bespoedigen. 
Grün wijst de weg naar bronnen van innerlijke 
kracht. Daaruit puttend kan een overbelast mens 
weer in een flow komen. De energie gaat stromen, 
effectiviteit neemt toe en werkplezier komt weer 
binnen handbereik.

Prijs € 15,99 • verschijnt augustus 2014

De Vitaliteitsbijbel
365 dagen vitaal • Paul Wormer

Een heel toegankelijk, degelijk, nuchter en inspi-
rerend boek over hoe je een vitaal levend mens 
wordt en blijft. Huisarts Paul Wormer behandelt 
alle belangrijke zaken die met vitaal leven te maken 
hebben.
Met tips en oefeningen op onder andere het gebied 
van: energieniveau, slaap, voeding, sport, ademha-
ling, seks, zelfacceptatie.

Prijs € 19,99 • verschijnt augustus 2014

Meester over je eigen leven 
Sakyong Mipham

Voel je je meester over je eigen leven? Of mis je 
juist het gevoel van controle? Dat laatste is on-
nodig, zegt Sakyong Mipham in dit boek. Hij legt 
ons uit hoe we een succesvol leven kunnen leiden, 
zonder de behoeften van anderen uit het oog te 
verliezen.

Prijs € 15,00 • verschijnt september 2014

Liefde voor de aarde 
Versterk je band met onze planeet door  
mindfulness • Thich Nhat Hanh

Dit nieuwste boek van Thich Nhat Hanh is een 
gepassioneerde oproep om de aarde met ecolo-
gische mindfulness te behandelen en onze relatie 
met haar te versterken. Eén sleutelbegrip is daarbij 
van belang. We moeten het begrip ‘milieu’ loslaten, 
want hierdoor beschouwen we onszelf en de aarde 
als twee verschillende entiteiten en kijken alleen 
naar wat de aarde ons kan opleveren. We moeten 
één worden met de aarde.

Prijs € 14,95 • verschijnt juli 2014

geschiedenis mindfulness
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De essentie van het geluk
Dalai Lama 

In dit boek geeft de Dalai Lama ons de sleutel tot 
datgene waar we allemaal naar op zoek zijn: het ge-
luk. Aan de hand van praktische voorbeelden leert 
hij ons omgaan met angst, woede, onzekerheid, 
verdriet en andere gevoelens die ons op het pad 
naar geluk in de weg kunnen staan en helpt ons zo 
de essentie van ons bestaan te herontdekken voor 
een krachtig en gelukkig leven.

Prijs € 14,95

De Profeet
Kahlil Gibran

Kahlil Gibran, de auteur van het boek ‘De Profeet’, 
stond op het kruispunt van twee werelden: die 
van de oosterse mythen uit zijn jeugd en die van 
de westerse verlichting en tolerantie die hij als 
kunstenaar omarmde. In Gibrans meesterwerk 
‘De profeet’ worden het oosten en het westen 
samengebracht en daarmee spreekt hij een enorm 
lezerspubliek aan.

Prijs € 9,99

Bewustzijn van het leven
Jiddu Krishnamurti

Voor het eerst gepubliceerd in 1954 is Bewustzijn 
van het leven” het eerste boek dat Krishnamurti 
ooit schreef. Het voorwoord is geschreven door 
Aldous Huxley, een levenslange vriend van Krishna-
murti.
Het werk bestaat uit twee delen; het eerste deel 
beschrijft de algemene denkwijze van Krishnamurti 
over vrijheid. Het tweede deel van het boek is een 
transcriptie van antwoorden die Krishnamurti gaf 
op vragen uit het publiek tijdens verschillende 
toespraken.

Prijs € 16,95 • verschijnt september 2014

Het jaar van verandering
Leven in volledige acceptatie • Bronnie Ware

Bronnie Ware heeft tientallen mensen bijgestaan in 
hun laatste levensdagen en de waardevolle lessen 
die ze van hen leerde past ze nog elke dag in haar 
leven toe. Bij elke beslissing is de leidraad: zal ik er 
spijt van hebben als het te laat is? In dit boek deelt 
zij 52 inspirerende verhalen uit haar eigen leven, 
elk met een boodschap: leef je leven zonder spijt, 
zodat je er met volledige acceptatie en vrede op 
kunt terugkijken. 

Prijs € 18,95 • verschijnt augustus 2014

De kleine moeder van  
Bergen-Belsen
Hoe een 14-jarig meisje het concentratiekamp 
wist te overleven • Etty Verolme

Hetty Werkendam is nog maar een meisje als zij 
samen met haar ouders en haar broertjes naar 
Bergen-Belsen wordt gedeporteerd. Daar brengt 
ze veertien lange maanden door in de kinderbarak. 
Als een van de oudste kinderen wordt Hetty ‘de 
kleine moeder’ van zo’n veertig kinderen. Met haar 
veertien jaren een onmogelijke taak. Hetty, haar 
broertjes en hun ouders blijven in leven en worden 
na de oorlog herenigd.
Een aangrijpend relaas over Hetty’s verblijf in het 
beruchte concentratiekamp. 

Prijs € 15,00 verschijnt juni 2014

De canon van Nederland
Onze geschiedenis in 50 thema’s • 
Roelof Bouwman (samenstelling)

Wat moet elke Nederlander weten van de vader-
landse geschiedenis? In 2006 werd deze vraag 
beantwoord door de commissie-Van Oostrom, die 
een lijst van vijftig historische thema’s opstelde. 
In De canon van Nederland worden deze vijftig 
gebeurtenissen, personen, teksten, kunstwerken 
en voorwerpen uit de geschiedenis van Nederland 
onder de loep genomen door prominente deskun-
digen. Samen vertellen ze hoe Nederland zich in 
de loop van de eeuwen heeft ontwikkeld: van de 
hunebedden tot de euro en van Karel de Grote tot 
Annie M.G. Schmidt.

Prijs € 25,00 

In naam van God
Een nieuwe geschiedenis van de kruistochten • 
Jonathan Phillips

Bloed, wapengekletter, wreedheid, de strijd tussen 
christendom en islam, dat is waar de meeste men-
sen aan denken bij het woord kruistochten.
In naam van God laat zien dat de werkelijkheid 
complexer en boeiender is. Phillips vertelt het 
complete verhaal van de opkomst, de expansie, 
de neergang en het einde van de kruistochten, en 
wijst op de echo ervan in onze tijd met de grimmige 
werkelijkheid van Al-Qaida.

Prijs € 19,95

Boek alvast reserveren?
Een boek dat nog niet verschenen is, kunt u 

toch alvast reserveren via onze website.
U krijgt dan direct bericht wanneer het uitkomt.

Boek alvast reserveren?
Een boek dat nog niet verschenen is, kunt u 

toch alvast reserveren via onze website.
U krijgt dan direct bericht wanneer het uitkomt.

Je kunt je hart helen 
Omgaan met je emoties na rouw of verlies •
Louise L. Hay, David Kessler

In dit boek bundelen een spiritueel auteur en een 
rouwexpert hun kennis op het gebied van het he-
len van verdriet. Het beschrijft de emoties die zich 
voordoen als een relatie stukloopt, een huwelijk 
eindigt in een scheiding of een geliefde overlijdt. 
Dit boek leert je je gevoelens te doorleven en met 
compassie terug te kijken naar mooie momenten. 
Het geeft je daarmee de moed om ook andere 
nare situaties het hoofd te kunnen bieden. 

Prijs € 14,99 • verschijnt juni 2014

Paus Franciscus,  
het eerste jaar
Revolutie van tederheid • Monic Slingerland

Dit boek volgt de paus van maand tot maand in het 
eerste jaar van zijn pausschap. Er ontstaat een fas-
cinerend beeld van de woorden en daden waarmee 
Paus Franciscus de wereld vanaf dag één verbaasde. 
Een kritische en verrassende samenvatting door ras-
schrijfster en journaliste Monic Slingerland.

Prijs € 19,50

kerk & theologie

Kinderbijbel
In 365 vertellingen • Mary Batchelor

In deze mooi geïllustreerde kinderbijbel zijn de 
bijbelverhalen ingedeeld in 365 korte gedeelten van 
ongeveer drie minuten. Dit biedt de mogelijkheid 
om aan kinderen dagelijks een afgerond verhaal 
voor te lezen, thuis of op school. Kinderen die al 
kunnen lezen, kunnen in deze kinderbijbel iedere 
dag zelf een verhaal lezen.

Prijs € 22,95

God, ik heb een vlinder gezien
Gebeden en gedichten voor kinderen

In dit boekje staan ruim vijftig gebeden en gedich-
ten voor kinderen verzameld uit allerlei bronnen en 
uitgekozen door kinderen zelf. Er zijn acht delen die 
telkens een aspect van het bidden of een bepaald 
soort gebed belichten, zoals: Opstaan en slapen 
gaan, Bijzondere dagen, Voor en na het eten.

Prijs € 13,25

kinderen



zeven dagen per week open!
Onze boekwinkel alle dagen van de week open. 
U kunt er terecht vanaf 10.00 uur tot 16.30 uur. 
Op de maandag openen we de deuren iets 
later, om 12.00 uur. 
En: parkeren is nooit een probleem!

Leven met de psalmen -  
deel I en deel II 
Benoît Standaert 

De inspirerende psalmencommentaren van be-
nedictijner monnik Benoît Standaert vormen een 
absoluut religieus standaardwerk in ons taalgebied.
Het psalmboek is een van de belangrijkste boeken 
uit het Oude Testament. Het bevat 150 liederen, 
waarvan het oudste 3000 jaar oud is. Standaert 
slaagt erin om zelfs de meest duistere passages 
in de psalmen ‘leesbaar’ te maken en gaat na wat 
de psalmen voor mensen van vandaag kunnen 
betekenen.

Prijs per deel € 24,99

Heer leer ons bidden
De psalmen als bron van gebed • Jos Douma

Duizenden christenen lezen dagelijks de online 
meditaties van www.tijdmetjezus.nl. In dit boek zijn 
de mooiste meditaties samengevoegd. Met foto’s 
en aansprekende teksten inspireert dit boek tot 
eerbied en contact met God.
Jos Douma is predikant, auteur, spreker en docent. 
Hij is altijd op zoek naar nieuwe manieren om Jezus 
beter te leren kennen, op een persoonlijke manier 
met de Bijbel om te gaan en te groeien in spiritu-
aliteit. ‘Heer leer ons bidden’ helpt de lezer om 
hetzelfde te doen.

Prijs € 19,99 • verschijnt augustus 2014

De Bijbel voor iedereen
Beleef de mooiste Bijbelverhalen • Sally Tagholm, 
Andrea Mills

Van 8 tot 88 jaar: de Bijbel is er voor iedereen.
Het prachtig uitgevoerde ‘De Bijbel voor iedereen’ 
wekt meer dan 130 bekende Bijbelverhalen tot 
leven. Met illustraties waarin je telkens nieuwe 
details ontdekt, foto’s van voorwerpen en locaties, 
verhelderende plattegronden en nog veel meer. 
‘De Bijbel voor iedereen’ is een lust voor het oog, 
een bron van verrassende kennis en een historisch 
verantwoord naslagwerk bij het meest gelezen boek 
ter wereld. Beleef de mooiste Bijbelverhalen!

Introductie prijs € 24,99 tot 31-12-2014) •  
verschijnt september 2014

150 psalmen vrij
Huub Oosterhuis

Huub Oosterhuis werkte bijna een halve eeuw aan 
een eigentijdse versie van de 150 psalmen. Zijn 
ideaal was een vrije, poëtische herdichting, die ook 
zingbaar moest zijn. In 2011 verschenen zijn ‘150 
psalmen vrij’ in een gebonden versie. Nu is deze 
vrije vertaling van het psalmboek ook als paperback 
beschikbaar.

Prijs € 17,99 • verschijnt september 2014

Nieuwe Testament & Psalmen
In de nieuw Bijbelvertaling

Een goedkope, ‘missionaire’ uitgave van De Nieuwe 
Bijbelvertaling in samenwerking met het Neder-
lands Bijbelgenootschap. Deze uitgave bevat teke-
ningen van Annie Vallotton en een leeslint. 

Prijs € 9,95 • verschijnt augustus 2014

Bid, luister, leef
Onderweg • Rick Timmermans en Heleen Dekens

De auteurs geven op drie momenten van de dag 
de mogelijkheid tijd met God door te brengen 
door middel van stilte en gebed. Dat gebeurt met 
teksten van inspirerende personen, noemenswaar-
dige gebeurtenissen, citaten, gebeden en liederen 
beschreven in 365 verschillende ochtendliturgieën. 
Bovendien wordt in twee jaar tijd de hele bijbel 
uitgelezen en in een jaar alle psalmen. 
Daarnaast is een extra liturgie voor de middag 
opgenomen en zijn er zeven verschillende avondli-
turgieën, voor elke avond van de week één. 

Prijs € 19,95

Vier CD’s met opnames van het 
UTP-koor tussen 1982 en 1990

A capella gezongen in een meditatieve sfeer. Stem-
mige intermezzi op orgel wisselen de zang af. 
CD 1 ’Als gij naar de woorden luistert’ met liederen 
voor de Eucharistieviering en Vesperdienst. 
CD 2 ‘Een weg naar vrede’ met liederen voor een 
Vesperdienst en het liturgisch jaar. 
CD 3 ‘Gij kent mij’ met psalmen op muziek van Hans 
Meeuws.
CD 4 ‘Leven sterker dan de dood’ met liederen voor 
avondwake en uitvaartliturgie. 

Prijs per CD € 12,50 • vier stuks € 39,90

Bijbel in Gewone Taal
Dit jaar viert het Nederlands Bijbel Genootschap 
(NBG) zijn 200-jarig bestaan. Dit jubileum wordt 
bekroond met de publicatie van deze nieuwe verta-
ling die het NBG heeft gemaakt voor iedereen die 
behoefte heeft aan een duidelijke en begrijpelijke 
bijbel. 
Gewone taal is taal die we allemaal kennen en 
gebruiken. In de Bijbel in Gewone Taal (BGT) 
worden gewone woorden gebruikt. De zinnen zijn 
overzichtelijk en niet te lang. De tekst is duidelijke 
opgebouwd en ingedeeld in korte stukken met een 
eigen opschrift. 

Prijs € 28,50 • Verschijnt oktober 2014

bijbel & liturgie

Lof der eenzaamheid 
Over een oude menselijke waarde • 
Stephan de Jong

Tijd nemen om alleen te zijn wordt meestal vreemd 
gevonden. Eenzaamheid kan natuurlijk problema-
tisch of tragisch zijn. Eenzaamheid zonder goede 
menselijke relaties doet de ziel vervlakken. Maar 
dat geldt ook voor relaties zonder enige mate van 
eenzaamheid. Behoort eenzaamheid, een onvermij-
delijke kant van het bestaan, niet tot de kenmerken 
van innerlijke kracht? Durft iemand de eenzame 
dimensie van het leven nog aan? Voor wie dat durft 
of voor wie dat zou willen onderzoeken, is dit boek. 

Prijs € 15,00

Spiritualiteit en Gezondheid
De vergeten factor • Myriam Steemers-van 
Winkoop

Spiritualiteit is een heel persoonlijk aspect van 
de mens dat vaak niet de aandacht krijgt die het 
verdient. Ieder mens is een spiritueel wezen al vult 
eenieder dat anders in.
Deze publicatie laat zien hoe spiritualiteit van in-
vloed is op de individuele lichamelijke en geestelijke 
gezondheid. De auteur vraagt om aandacht voor 
het inzetten van het menselijk spiritueel potentieel 
bij ziekte, lijden en sterven. Zij is ervan overtuigd 
dat iedere zieke zijn gezondheid positief kan beïn-
vloeden door zijn of haar eigen helende kracht.

Prijs € 17,90

Stil leven
Een stem voor rust en ruimte in drukke tijden • 
Kristien Bonneure

Journaliste Kristien Bonneure onderzoekt met open 
vizier de veelvormigheid van stilte en hoe we haar 
beter kunnen leren kennen. Ze praat met profes-
soren, kunstenaars, vogelluisteraars, architecten, 
leerkrachten, therapeuten, kloosterzusters, boed-
dhisten, kluizenaars en zelfs met journalisten die 
een geprivilegieerde ervaring hebben met stilte. Ze 
citeert talloze andere auteurs. Om de stilte te be-
grijpen en door te geven. Want de stilte mag geen 
luxeproduct zijn. De stilte is van iedereen.

Prijs € 19,99

Bronnen van kracht
Anselm Grün

Waar put je nieuwe energie uit in het hedendaagse 
hectische bestaan? De stilte, rust en ruimte van 
de natuur zijn een levende bron van kracht. In dit 
boek zijn de inspirerende teksten van Anselm Grün 
en fascinerende natuurfoto’s van Micha Pawlitzki 
samengebracht om troost, moed en vreugde te 
brengen in moeilijke dagen. ‘Bronnen van kracht’ is 
een inspiratieboek voor elke dag.

Prijs € 17,99 • verschijnt augustus 2014

Anne Frank  - De film
Uitgangspunt vormt het de biografie van Melissa 
Müller. De film laat Anne niet alleen zien vanuit het 
oogpunt van mensen die haar kenden, maar laat 
ook veel meer zien van het verhaal van de familie 
Frank en geeft een diepgaand inzicht in hun leven.

Prijs € 9,95 (boek + DVD)

ziekte, dood & rouw

spiritualiteit

Stress en burn-out voorkomen
Ervaar weer flow in je leven • Anselm Grün

Anselm Grün begeleidt veel mensen met een 
burn-out. In zijn nieuwste boek ‘Stress en burn-out 
voorkomen’ laat hij zien hoe eenvoudige rituelen 
en verbeeldingskracht stress verminderen, en het 
herstel na een burn-out bespoedigen. 
Grün wijst de weg naar bronnen van innerlijke 
kracht. Daaruit puttend kan een overbelast mens 
weer in een flow komen. De energie gaat stromen, 
effectiviteit neemt toe en werkplezier komt weer 
binnen handbereik.

Prijs € 15,99 • verschijnt augustus 2014

De Vitaliteitsbijbel
365 dagen vitaal • Paul Wormer

Een heel toegankelijk, degelijk, nuchter en inspi-
rerend boek over hoe je een vitaal levend mens 
wordt en blijft. Huisarts Paul Wormer behandelt 
alle belangrijke zaken die met vitaal leven te maken 
hebben.
Met tips en oefeningen op onder andere het gebied 
van: energieniveau, slaap, voeding, sport, ademha-
ling, seks, zelfacceptatie.

Prijs € 19,99 • verschijnt augustus 2014

Meester over je eigen leven 
Sakyong Mipham

Voel je je meester over je eigen leven? Of mis je 
juist het gevoel van controle? Dat laatste is on-
nodig, zegt Sakyong Mipham in dit boek. Hij legt 
ons uit hoe we een succesvol leven kunnen leiden, 
zonder de behoeften van anderen uit het oog te 
verliezen.

Prijs € 15,00 • verschijnt september 2014

Liefde voor de aarde 
Versterk je band met onze planeet door  
mindfulness • Thich Nhat Hanh

Dit nieuwste boek van Thich Nhat Hanh is een 
gepassioneerde oproep om de aarde met ecolo-
gische mindfulness te behandelen en onze relatie 
met haar te versterken. Eén sleutelbegrip is daarbij 
van belang. We moeten het begrip ‘milieu’ loslaten, 
want hierdoor beschouwen we onszelf en de aarde 
als twee verschillende entiteiten en kijken alleen 
naar wat de aarde ons kan opleveren. We moeten 
één worden met de aarde.

Prijs € 14,95 • verschijnt juli 2014

geschiedenis mindfulness
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De essentie van het geluk
Dalai Lama 

In dit boek geeft de Dalai Lama ons de sleutel tot 
datgene waar we allemaal naar op zoek zijn: het ge-
luk. Aan de hand van praktische voorbeelden leert 
hij ons omgaan met angst, woede, onzekerheid, 
verdriet en andere gevoelens die ons op het pad 
naar geluk in de weg kunnen staan en helpt ons zo 
de essentie van ons bestaan te herontdekken voor 
een krachtig en gelukkig leven.

Prijs € 14,95

De Profeet
Kahlil Gibran

Kahlil Gibran, de auteur van het boek ‘De Profeet’, 
stond op het kruispunt van twee werelden: die 
van de oosterse mythen uit zijn jeugd en die van 
de westerse verlichting en tolerantie die hij als 
kunstenaar omarmde. In Gibrans meesterwerk 
‘De profeet’ worden het oosten en het westen 
samengebracht en daarmee spreekt hij een enorm 
lezerspubliek aan.

Prijs € 9,99

Bewustzijn van het leven
Jiddu Krishnamurti

Voor het eerst gepubliceerd in 1954 is Bewustzijn 
van het leven” het eerste boek dat Krishnamurti 
ooit schreef. Het voorwoord is geschreven door 
Aldous Huxley, een levenslange vriend van Krishna-
murti.
Het werk bestaat uit twee delen; het eerste deel 
beschrijft de algemene denkwijze van Krishnamurti 
over vrijheid. Het tweede deel van het boek is een 
transcriptie van antwoorden die Krishnamurti gaf 
op vragen uit het publiek tijdens verschillende 
toespraken.

Prijs € 16,95 • verschijnt september 2014

Het jaar van verandering
Leven in volledige acceptatie • Bronnie Ware

Bronnie Ware heeft tientallen mensen bijgestaan in 
hun laatste levensdagen en de waardevolle lessen 
die ze van hen leerde past ze nog elke dag in haar 
leven toe. Bij elke beslissing is de leidraad: zal ik er 
spijt van hebben als het te laat is? In dit boek deelt 
zij 52 inspirerende verhalen uit haar eigen leven, 
elk met een boodschap: leef je leven zonder spijt, 
zodat je er met volledige acceptatie en vrede op 
kunt terugkijken. 

Prijs € 18,95 • verschijnt augustus 2014

De kleine moeder van  
Bergen-Belsen
Hoe een 14-jarig meisje het concentratiekamp 
wist te overleven • Etty Verolme

Hetty Werkendam is nog maar een meisje als zij 
samen met haar ouders en haar broertjes naar 
Bergen-Belsen wordt gedeporteerd. Daar brengt 
ze veertien lange maanden door in de kinderbarak. 
Als een van de oudste kinderen wordt Hetty ‘de 
kleine moeder’ van zo’n veertig kinderen. Met haar 
veertien jaren een onmogelijke taak. Hetty, haar 
broertjes en hun ouders blijven in leven en worden 
na de oorlog herenigd.
Een aangrijpend relaas over Hetty’s verblijf in het 
beruchte concentratiekamp. 

Prijs € 15,00 verschijnt juni 2014

De canon van Nederland
Onze geschiedenis in 50 thema’s • 
Roelof Bouwman (samenstelling)

Wat moet elke Nederlander weten van de vader-
landse geschiedenis? In 2006 werd deze vraag 
beantwoord door de commissie-Van Oostrom, die 
een lijst van vijftig historische thema’s opstelde. 
In De canon van Nederland worden deze vijftig 
gebeurtenissen, personen, teksten, kunstwerken 
en voorwerpen uit de geschiedenis van Nederland 
onder de loep genomen door prominente deskun-
digen. Samen vertellen ze hoe Nederland zich in 
de loop van de eeuwen heeft ontwikkeld: van de 
hunebedden tot de euro en van Karel de Grote tot 
Annie M.G. Schmidt.

Prijs € 25,00 

In naam van God
Een nieuwe geschiedenis van de kruistochten • 
Jonathan Phillips

Bloed, wapengekletter, wreedheid, de strijd tussen 
christendom en islam, dat is waar de meeste men-
sen aan denken bij het woord kruistochten.
In naam van God laat zien dat de werkelijkheid 
complexer en boeiender is. Phillips vertelt het 
complete verhaal van de opkomst, de expansie, 
de neergang en het einde van de kruistochten, en 
wijst op de echo ervan in onze tijd met de grimmige 
werkelijkheid van Al-Qaida.

Prijs € 19,95

Boek alvast reserveren?
Een boek dat nog niet verschenen is, kunt u 

toch alvast reserveren via onze website.
U krijgt dan direct bericht wanneer het uitkomt.

Boek alvast reserveren?
Een boek dat nog niet verschenen is, kunt u 

toch alvast reserveren via onze website.
U krijgt dan direct bericht wanneer het uitkomt.

Je kunt je hart helen 
Omgaan met je emoties na rouw of verlies •
Louise L. Hay, David Kessler

In dit boek bundelen een spiritueel auteur en een 
rouwexpert hun kennis op het gebied van het he-
len van verdriet. Het beschrijft de emoties die zich 
voordoen als een relatie stukloopt, een huwelijk 
eindigt in een scheiding of een geliefde overlijdt. 
Dit boek leert je je gevoelens te doorleven en met 
compassie terug te kijken naar mooie momenten. 
Het geeft je daarmee de moed om ook andere 
nare situaties het hoofd te kunnen bieden. 

Prijs € 14,99 • verschijnt juni 2014

Paus Franciscus,  
het eerste jaar
Revolutie van tederheid • Monic Slingerland

Dit boek volgt de paus van maand tot maand in het 
eerste jaar van zijn pausschap. Er ontstaat een fas-
cinerend beeld van de woorden en daden waarmee 
Paus Franciscus de wereld vanaf dag één verbaasde. 
Een kritische en verrassende samenvatting door ras-
schrijfster en journaliste Monic Slingerland.

Prijs € 19,50

kerk & theologie

Kinderbijbel
In 365 vertellingen • Mary Batchelor

In deze mooi geïllustreerde kinderbijbel zijn de 
bijbelverhalen ingedeeld in 365 korte gedeelten van 
ongeveer drie minuten. Dit biedt de mogelijkheid 
om aan kinderen dagelijks een afgerond verhaal 
voor te lezen, thuis of op school. Kinderen die al 
kunnen lezen, kunnen in deze kinderbijbel iedere 
dag zelf een verhaal lezen.

Prijs € 22,95

God, ik heb een vlinder gezien
Gebeden en gedichten voor kinderen

In dit boekje staan ruim vijftig gebeden en gedich-
ten voor kinderen verzameld uit allerlei bronnen en 
uitgekozen door kinderen zelf. Er zijn acht delen die 
telkens een aspect van het bidden of een bepaald 
soort gebed belichten, zoals: Opstaan en slapen 
gaan, Bijzondere dagen, Voor en na het eten.

Prijs € 13,25

kinderen



klooster wittem

aanraders

Het Vaticaan
Alle schilderijen • Anja Grebe

Een uniek overzicht van de monumentale collec-
tie van het Vaticaan. Niet alleen de schilderingen 
en schilderijen van de oude meesters, maar ook 
meer dan 300 beelden, kaarten, wandkleden en 
relikwieën. De 180 meest bijzondere werken zijn 
voorzien van extra informatie door kunsthistorica 
Anja Grebe. 

Introductieprijs € 55,00 • verschijnt augustus 2014

Doorkruist land
De contemplatieve weg • Miek Pot

Miek Pot bracht twaalf jaar door in een kluizenaars-
klooster. Na haar uittreden draagt zij de gevonden 
wijsheid over op anderen door middel van retraites 
en trainingen. Contemplatie - het bewust gaan van 
de innerlijke weg - is haar grote passie. De verschil-
lende etappes van deze weg worden in Doorkruist 
land in kaart gebracht. De teksten nodigen uit om 
de weg naar binnen te gaan, om te luisteren naar 
de innerlijke stem van je ziel. 

Prijs € 14,95

In alle eenvoud
Paus Franciscus • Tom Zwaenepoel (samenst.)

Dit boek bevat een verzameling van de mooiste uit-
spraken van paus Franciscus: openhartig, direct en 
aansprekend. Paus Franciscus wil zo veel mogelijk 
mensen ontmoeten en bereiken. Hij doet dit in zijn 
toegankelijke en menselijke taal. Toch neemt hij 
geen blad voor de mond als het over corruptie, ge-
roddel of onrechtvaardigheid gaat. Zijn gedachten 
getuigen van een sterk geloof, een grote nederig-
heid en een realistisch engagement.

Prijs € 19,99 • Verschijnt augustus 2014
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Engelen en de liefde
Lorna Byrne

Lorna Byrne laat haar engelenlicht schijnen over de 
liefde en de grote hoeveelheid verschillende manie-
ren waarop liefde kan worden ervaren. 
In dit boek helpen Lorna en de engelen je de liefde 
die je in jezelf begraven hebt te bereiken en ze leren 
je die liefde te gebruiken om gelukkiger en behulp-
zamer te zijn.

Prijs € 17,95

Vrouwelijke filosofen
Een historisch overzicht • Carolien Ceton (red.)

Door de eeuwen heen hebben talloze vrouwen zich 
verdiept in een veelheid aan filosofische thema’s, 
maar vaak zijn deze denkers onzichtbaar gebleven. 
Van de twaalfde-eeuwse filosofe Hildegard van Bin-
gen zullen de meesten wel hebben gehoord, maar 
wat van haar tijdgenote Mechtild van Magdeburg? 
Uit recentere tijden is Hannah Arendt inmiddels 
wereldberoemd, maar Anne Conwaya en Werewere 
Liking? Werk van 69 vrouwelijke denkers uit 25 
eeuwen wordt in dit boek bij elkaar gebracht.

Prijs € 17,50 • verschijnt september 2014

Reizen zonder John 
Op zoek naar Amerika • Geert Mak

Geert Mak volgt in dit boek het spoor van de legen-
darische schrijver John Steinbeck, die in het najaar 
van 1960 met zijn poedel Charley een ontdekkings-
reis maakte dwars door het toenmalige Amerika. 
Mak maakte diezelfde reis, precies vijftig jaar later. 
In ‘Reizen zonder John’ volgt hij de Amerikaanse 
geschiedenis op een vergelijkbare wijze als de Eu-
ropese geschiedenis in ‘In Europa’: een combinatie 
van een reis door het continent en een reis door de 
tijd. Is Amerika nog steeds`het beloofde land? 

Prijs € 15,00

Verhalen van een land
Ontmoetingen tijdens een voettocht • Jan Schuur-
man Hess

Burgers zijn teleurgesteld in de politiek. `Gewone’ 
mensen voelen zich door bestuurders in de steek 
gelaten of zelfs verraden. Het zijn bekende uitspra-
ken.
Maar wat is er nou precies aan de hand in ons land? 
Om daar achter te komen trok Jan Schuurman Hess 
de wandelschoenen aan en liep twee jaar lang 
dwars door Nederland. Onderweg sprak hij met 
talloze mensen. Hij noteerde de ergernissen en de 
dromen van jong en oud, rijk en arm in de steden 
en op het platteland.

Prijs € 19,99 • verschijnt augustus 2014

Een lust voor het oog 
En andere Bijbelse uitdrukkingen die we dagelijks 
gebruiken • Ton den Boon

Babylonische spraakverwarring, dief in de nacht, 
bergen verzetten: veel Bijbelse uitdrukkingen, 
metaforen en zegswijzen zijn inmiddels een rotsvast 
onderdeel geworden van ons dagelijks taalgebruik. 
Ton den Boon neemt Bijbelse uitdrukkingen onder 
de loep en beschrijft hij hoe het Bijbelse Neder-
lands in de literatuur (en in de Dikke Van Dale) 
terechtgekomen is. Met bijvoorbeeld uitspraken 
van politici laat hij zien dat gebruik van Bijbelse 
uitdrukkingen zeer actueel is.

Prijs € 14,99 • verschijnt juni 2014

National Geographic Reisgids Rome 
Deze reisgids is een exclusieve gids met sublieme 
fotografie die je meeneemt naar de bekende en 
minder bekende bezienswaardigheden. De lezer 
krijgt een kijkje achter de schermen en dringt door 
tot de kern van de cultuur en de geschiedenis. 

Prijs € 21,95

Geneeskrachtige planten 
Renate Hudak

Deze gids is een ontdekkingstocht in de tuin, in de 
berm en in de vrije natuur. Want geneeskrachtige 
planten en kruiden groeien overal en bieden een 
ongekend arsenaal aan mogelijkheden om kleine en 
grotere kwalen te genezen. Met praktische tips en 
interessante achtergrondinformatie. 

Prijs € 16,99 • verschijnt juni 2014

Christus kwam niet verder dan Eboli 
Carlo Levi

In 1935 werd arts, auteur en schilder Carlo Levi 
naar onherbergzame zuiden van Italië verban-
nen wegens antifascistische activiteiten. Op basis 
van zijn dagboek beschrijft hij op aangrijpende en 
geestige wijze de beslommeringen in een verarmd, 
achtergebleven, maar desondanks herkenbaar Ita-
liaans dorp. Dit boek heeft een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de herrijzenis van de Italiaanse cultuur 
van na de Tweede Wereldoorlog. 

Prijs € 16,95

Een koffer vol verhalen
Verhalen en gedichten • Diverse auteurs

De mens reist wat af in zijn leven. En de schrijver 
ook. Reizen is van alle tijden en veel grote schrijvers 
en dichters zijn erdoor geïnspireerd geraakt. Deze 
bundel met verhalen, gedichten en illustraties zal 
de lezer inspireren om zichzelf te ontdekken en te 
reizen in de breedste zin van het woord. 

Prijs € 10,00 • verschijnt juni 2014

Demonen van de middag
Een persoonlijke geschiedenis van depressie • 
Andrew Solomon

Een ontroerend, persoonlijk, openhartig maar ook 
zeer informatief boek over depressie, dat de status 
van standaardwerk heeft verworven. Solomon laat 
zien hoe moeilijk het is om depressie te definiëren. 
Vele soorten medicatie komen aan bod, evenals de 
behandelmethoden en de effecten die de ziekte op 
een mensenleven kan hebben. 

Prijs € 24,95

Over geluk
Een filosofische ontdekkingsreis • Frédéric Lenoir

Frédéric Lenoir neemt ons mee op een filosofische 
ontdekkingsreis en zoekt antwoord op vragen als: 
Is geluk iets puur subjectiefs? Hangt het van onze 
genen of van toeval af? Moet je iets nastreven? 
Kun je aan geluk werken? En kunnen geluk en lijden 
samengaan? In het reisgezelschap van Lenoir bevin-
den zich grote denkers uit Oost en West, zoals de 
Boeddha, Epicurus, Zhuangzi, Montaigne, Spinoza 
en Etty Hillesum.

Prijs € 19,99 • verschijnt juni 2014

Boeddhisme voor denkers
Han de Wit, Jeroen Hopster

Onderzoekspsycholoog en boeddhistische leraar 
Han de Wit en de jonge filosoof en historicus Jeroen 
Hopster vergelijken de boeddhistische traditie en de 
westerse filosofie. Een verschil ligt in de innerlijke 
ervaring als bron voor kennis. In het Westen speelt 
die innerlijke ervaring bijna geen rol meer, voor 
boeddhisten is ze juist belangrijk. Dat maakt het 
boeddhisme tot een schatkamer voor levenskunst.

Prijs € 11,99 • verschijnt juni 2014

De dood is een filosoof
Hoe een val van een berg mij de zin van het leven 
liet inzien • Tobias Hürter

Filosoof Tobias Hürter valt bij een wandeling door 
de bergen in een diepe afgrond. Hij blijft na 37 me-
ter met zijn rugzak achter een rots hangen en over-
leeft zijn val. Dit boek is een persoonlijk verslag van 
het denkproces dat na zijn redding op gang komt en 
hoe de bijna-dood-ervaring hem heeft veranderd: 
Wat maakt dat we vaak zo bang zijn voor de dood? 

Prijs € 18,99 • verschijnt juni 2014 

filosofie

Boekentafel tijdens VVV-avonden
Op de dinsdagavonden in de maanden juli 
en augustus vinden weer de Vakantie Vesper 
Vieringen (VVV) plaats, met aansluitend rondlei-
ding door het klooster. Op die avonden verzorgt 
de boekwinkel een speciaal ingerichte boeken-
tafel in de Kloosterbibliotheek. Na afloop van 
de rondleiding kunt u er terecht en even rustig 
rondneuzen.

Boekenbeurs
Onze jaarlijkse Tweedehandsboekenbeurs 
wordt dit jaar gehouden op zaterdag 15 en zon-
dag 16 november. Als vanouds vindt deze plaats 
in de Kloosterbibliotheek, op beide dagen van 
10.00 tot 16.30 uur. Er zullen dan weer veel 
interessante koopjes te vinden zijn. Noteert u 
daarom nu reeds de data in uw agenda!

Lezing en boekpresentatie  
door Leo Fijen
Tijdens de boekenbeurs houdt Leo Fijen op 
zaterdag 15 november een lezing met boekpre-
sentatie in onze kloosterrefter. Hij schreef zijn 
boek naar aanleiding van de Kloosterserie die 
hij op televisie presenteerde – en waarvoor hij 
afgelopen voorjaar ook Klooster Wittem aan-
deed. Aanvang van de lezing 11.00 uur, kosten 
€ 4,00.

Leverbare boeken
Wij zijn natuurlijk een gespecialiseerde boek-
winkel, met name op het gebied van religie en 
spiritualiteit. Maar het is goed om te weten dat 
wij u alle boeken die in Nederland worden ge-
leverd kunnen bezorgen, dus ook literatuur en 
studieboeken. Doorgaans zijn dergelijke bestel-
lingen binnen een week bij ons af te halen. Ook 
verzenden wij boeken, door het gehele land. 

Wereldwinkel 25 jaar, 25% korting
Dit jaar bestaat de Wereldwinkel 25 jaar. Elke 
maand is er daarom een productgroep waarop 
u 25% korting krijgt. Kijk in de Wereldwinkel-
hoek voor de actuele kortingproducten.

Openingstijden
zo 	 10.00 - 16.30 uur 
ma	12.00 - 16.30 uur
di 	 10.00 - 16.30 uur 
wo 	10.00 - 16.30 uur 
do 	10.00 - 16.30 uur 
vr 	 10.00 - 16.30 uur 
za	 10.00 - 16.30 uur

Boekenvenster • zomer 2014

De glorie van het Byzantijnse rijk 
en vroege christendom
Antony Eastmond

Dit boek neemt de lezer mee door de rijke duizend-
jarige geschiedenis aan de hand van driehonderd 
van de beste kunstwerken. Van het eind van het 
Romeinse Rijk tot aan het begin van de Renaissan-
ce. Van mozaïeken tot muurschilderingen, van pa-
neelschilderingen tot juwelen, van textiel, munten, 
glaswerk tot architectuur: het komt allemaal aan 
bod. Alles wordt geplaatst in de sociale, religieuze 
en politieke context.

Prijs € 75,00 

Bodar door het land van Franciscus
Een spirituele gids voor Umbrië • Antoine Bodar

Antoine Bodar laat zich in dit boek inspireren door 
paus Franciscus en zoekt sporen van diens ‘naam-
gever’: Franciscus van Assisi (1182-1226). Als lezer 
reis je mee naar Umbrië, de Italiaanse landstreek 
waar de heilige Franciscus woonde en werkte. Je 
krijgt een spirituele kijk op de historische Fran-
ciscus, de plaatsen en het landschap waarmee hij 
zich verbonden voelde. Bovendien legt Bodar de 
verbinding met de huidige paus. Die gaf met zijn 
naam duidelijk richting aan zijn functie: solidariteit 
en bestrijding van armoede.

Prijs € 19,99 • verschijnt september 2014

prijzen en verschijningsdata onder voorbehoud

Uitgebreide bestelservice
Onze bestelservice is uitgebreid. We kunnen 
op dit moment alle Nederlandse titels aan u 
leveren of versturen met minimale verzendkos-
ten. Naast ons specialisme, de levensbeschou-
welijke en spirituele boeken, kunt u bij ons alle 
(ca. 100.000!) Nederlandse boeken bestellen, 
zoals literaire romans, hobby- en reisboeken. 
U kunt telefonisch, via internet of met de 
bestelkaart boeken bestellen.

Een hoek van de boekwinkel wordt ingenomen 
door Wereldwinkel Wittem. Er is een selectie 
van producten te koop die bijdragen aan eer-
lijke handel. Het assortiment bestaat uit voe-
dingsmiddelen, kunstnijverheid en sieraden. 

Zie de mens 
Kijken naar mensen in drie dimensies • 
Manu Keirse

Onze maatschappij staat steeds meer in het teken 
van winst. Technologische vernieuwingen zorgen 
voor specialisatie, wat leidt tot meer efficiëntie. 
Of net niet? Want door het opsplitsen van taken 
en verantwoordelijkheden heeft niemand nog een 
zicht op het volledige plaatje. Manu Keirse pleit 
voor een radicaal nieuwe manier van kijken, zodat 
we anderen opnieuw als mens zien. Pas dan kunnen 
we echt en waarachtig met elkaar omgaan.

Prijs € 17,99

Ieder voor zich en God voor ons 
allen?
Pleidooi voor participatie • Mirjam Sterk

Mirjam Sterk is een groot voorstander van de 
participatiesamenleving. Maar participatie die enkel 
door bezuinigingsmotieven wordt ingegeven, leidt 
algauw tot een knap-het-zelf-maar-op-samenleving. 
Ze gaat te rade bij mensen Martin Buber, Emmanuel 
Levinas, en Philip Blond,

Prijs € 9,99 • verschijnt juni 2014

samenleving

geschenkboeken

Vriendschap in gevangenschap
Memoires van de gevangenbewaarder van Nel-
son Mandela • Christo Brand

De witte Afrikaner boerenjongen Christo Brand 
werd in 1979 bewaker op Robbeneiland en cipier 
van Nelson Mandela. Jarenlang trokken ze gedwon-
gen samen op, elk in zijn eigen rol. Er ontwikkelde 
zich een bijzondere, hechte vriendschap. In 1990 
kwam Mandela vrij – en Brand ging met hem mee. 
In dit boek vertelt hij over het harde leven op Rob-
beneiland, en over de mens Mandela.

Prijs € 16,50 • verschijnt juli 2014

Uitstelgedrag
Waarom we lastige dingen voor ons uit schuiven 
en hoe we hiervan afkomen • Piers Steel

Piers Steel onderzocht uitstelgedrag, onze gewoon-
te om lastige dingen voor ons uit te schuiven. Steel 
geeft in dit boek een zelftest, praktische methodes 
en vele tips hoe met uitstelgedrag om te gaan.

Prijs € 15,00 • verschijnt augustus 2014

diversen



klooster wittem

aanraders

Het Vaticaan
Alle schilderijen • Anja Grebe

Een uniek overzicht van de monumentale collec-
tie van het Vaticaan. Niet alleen de schilderingen 
en schilderijen van de oude meesters, maar ook 
meer dan 300 beelden, kaarten, wandkleden en 
relikwieën. De 180 meest bijzondere werken zijn 
voorzien van extra informatie door kunsthistorica 
Anja Grebe. 

Introductieprijs € 55,00 • verschijnt augustus 2014

Doorkruist land
De contemplatieve weg • Miek Pot

Miek Pot bracht twaalf jaar door in een kluizenaars-
klooster. Na haar uittreden draagt zij de gevonden 
wijsheid over op anderen door middel van retraites 
en trainingen. Contemplatie - het bewust gaan van 
de innerlijke weg - is haar grote passie. De verschil-
lende etappes van deze weg worden in Doorkruist 
land in kaart gebracht. De teksten nodigen uit om 
de weg naar binnen te gaan, om te luisteren naar 
de innerlijke stem van je ziel. 

Prijs € 14,95

In alle eenvoud
Paus Franciscus • Tom Zwaenepoel (samenst.)

Dit boek bevat een verzameling van de mooiste uit-
spraken van paus Franciscus: openhartig, direct en 
aansprekend. Paus Franciscus wil zo veel mogelijk 
mensen ontmoeten en bereiken. Hij doet dit in zijn 
toegankelijke en menselijke taal. Toch neemt hij 
geen blad voor de mond als het over corruptie, ge-
roddel of onrechtvaardigheid gaat. Zijn gedachten 
getuigen van een sterk geloof, een grote nederig-
heid en een realistisch engagement.

Prijs € 19,99 • Verschijnt augustus 2014
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Engelen en de liefde
Lorna Byrne

Lorna Byrne laat haar engelenlicht schijnen over de 
liefde en de grote hoeveelheid verschillende manie-
ren waarop liefde kan worden ervaren. 
In dit boek helpen Lorna en de engelen je de liefde 
die je in jezelf begraven hebt te bereiken en ze leren 
je die liefde te gebruiken om gelukkiger en behulp-
zamer te zijn.

Prijs € 17,95

Vrouwelijke filosofen
Een historisch overzicht • Carolien Ceton (red.)

Door de eeuwen heen hebben talloze vrouwen zich 
verdiept in een veelheid aan filosofische thema’s, 
maar vaak zijn deze denkers onzichtbaar gebleven. 
Van de twaalfde-eeuwse filosofe Hildegard van Bin-
gen zullen de meesten wel hebben gehoord, maar 
wat van haar tijdgenote Mechtild van Magdeburg? 
Uit recentere tijden is Hannah Arendt inmiddels 
wereldberoemd, maar Anne Conwaya en Werewere 
Liking? Werk van 69 vrouwelijke denkers uit 25 
eeuwen wordt in dit boek bij elkaar gebracht.

Prijs € 17,50 • verschijnt september 2014

Reizen zonder John 
Op zoek naar Amerika • Geert Mak

Geert Mak volgt in dit boek het spoor van de legen-
darische schrijver John Steinbeck, die in het najaar 
van 1960 met zijn poedel Charley een ontdekkings-
reis maakte dwars door het toenmalige Amerika. 
Mak maakte diezelfde reis, precies vijftig jaar later. 
In ‘Reizen zonder John’ volgt hij de Amerikaanse 
geschiedenis op een vergelijkbare wijze als de Eu-
ropese geschiedenis in ‘In Europa’: een combinatie 
van een reis door het continent en een reis door de 
tijd. Is Amerika nog steeds`het beloofde land? 

Prijs € 15,00

Verhalen van een land
Ontmoetingen tijdens een voettocht • Jan Schuur-
man Hess

Burgers zijn teleurgesteld in de politiek. `Gewone’ 
mensen voelen zich door bestuurders in de steek 
gelaten of zelfs verraden. Het zijn bekende uitspra-
ken.
Maar wat is er nou precies aan de hand in ons land? 
Om daar achter te komen trok Jan Schuurman Hess 
de wandelschoenen aan en liep twee jaar lang 
dwars door Nederland. Onderweg sprak hij met 
talloze mensen. Hij noteerde de ergernissen en de 
dromen van jong en oud, rijk en arm in de steden 
en op het platteland.

Prijs € 19,99 • verschijnt augustus 2014

Een lust voor het oog 
En andere Bijbelse uitdrukkingen die we dagelijks 
gebruiken • Ton den Boon

Babylonische spraakverwarring, dief in de nacht, 
bergen verzetten: veel Bijbelse uitdrukkingen, 
metaforen en zegswijzen zijn inmiddels een rotsvast 
onderdeel geworden van ons dagelijks taalgebruik. 
Ton den Boon neemt Bijbelse uitdrukkingen onder 
de loep en beschrijft hij hoe het Bijbelse Neder-
lands in de literatuur (en in de Dikke Van Dale) 
terechtgekomen is. Met bijvoorbeeld uitspraken 
van politici laat hij zien dat gebruik van Bijbelse 
uitdrukkingen zeer actueel is.

Prijs € 14,99 • verschijnt juni 2014

National Geographic Reisgids Rome 
Deze reisgids is een exclusieve gids met sublieme 
fotografie die je meeneemt naar de bekende en 
minder bekende bezienswaardigheden. De lezer 
krijgt een kijkje achter de schermen en dringt door 
tot de kern van de cultuur en de geschiedenis. 

Prijs € 21,95

Geneeskrachtige planten 
Renate Hudak

Deze gids is een ontdekkingstocht in de tuin, in de 
berm en in de vrije natuur. Want geneeskrachtige 
planten en kruiden groeien overal en bieden een 
ongekend arsenaal aan mogelijkheden om kleine en 
grotere kwalen te genezen. Met praktische tips en 
interessante achtergrondinformatie. 

Prijs € 16,99 • verschijnt juni 2014

Christus kwam niet verder dan Eboli 
Carlo Levi

In 1935 werd arts, auteur en schilder Carlo Levi 
naar onherbergzame zuiden van Italië verban-
nen wegens antifascistische activiteiten. Op basis 
van zijn dagboek beschrijft hij op aangrijpende en 
geestige wijze de beslommeringen in een verarmd, 
achtergebleven, maar desondanks herkenbaar Ita-
liaans dorp. Dit boek heeft een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de herrijzenis van de Italiaanse cultuur 
van na de Tweede Wereldoorlog. 

Prijs € 16,95

Een koffer vol verhalen
Verhalen en gedichten • Diverse auteurs

De mens reist wat af in zijn leven. En de schrijver 
ook. Reizen is van alle tijden en veel grote schrijvers 
en dichters zijn erdoor geïnspireerd geraakt. Deze 
bundel met verhalen, gedichten en illustraties zal 
de lezer inspireren om zichzelf te ontdekken en te 
reizen in de breedste zin van het woord. 

Prijs € 10,00 • verschijnt juni 2014

Demonen van de middag
Een persoonlijke geschiedenis van depressie • 
Andrew Solomon

Een ontroerend, persoonlijk, openhartig maar ook 
zeer informatief boek over depressie, dat de status 
van standaardwerk heeft verworven. Solomon laat 
zien hoe moeilijk het is om depressie te definiëren. 
Vele soorten medicatie komen aan bod, evenals de 
behandelmethoden en de effecten die de ziekte op 
een mensenleven kan hebben. 

Prijs € 24,95

Over geluk
Een filosofische ontdekkingsreis • Frédéric Lenoir

Frédéric Lenoir neemt ons mee op een filosofische 
ontdekkingsreis en zoekt antwoord op vragen als: 
Is geluk iets puur subjectiefs? Hangt het van onze 
genen of van toeval af? Moet je iets nastreven? 
Kun je aan geluk werken? En kunnen geluk en lijden 
samengaan? In het reisgezelschap van Lenoir bevin-
den zich grote denkers uit Oost en West, zoals de 
Boeddha, Epicurus, Zhuangzi, Montaigne, Spinoza 
en Etty Hillesum.

Prijs € 19,99 • verschijnt juni 2014

Boeddhisme voor denkers
Han de Wit, Jeroen Hopster

Onderzoekspsycholoog en boeddhistische leraar 
Han de Wit en de jonge filosoof en historicus Jeroen 
Hopster vergelijken de boeddhistische traditie en de 
westerse filosofie. Een verschil ligt in de innerlijke 
ervaring als bron voor kennis. In het Westen speelt 
die innerlijke ervaring bijna geen rol meer, voor 
boeddhisten is ze juist belangrijk. Dat maakt het 
boeddhisme tot een schatkamer voor levenskunst.

Prijs € 11,99 • verschijnt juni 2014

De dood is een filosoof
Hoe een val van een berg mij de zin van het leven 
liet inzien • Tobias Hürter

Filosoof Tobias Hürter valt bij een wandeling door 
de bergen in een diepe afgrond. Hij blijft na 37 me-
ter met zijn rugzak achter een rots hangen en over-
leeft zijn val. Dit boek is een persoonlijk verslag van 
het denkproces dat na zijn redding op gang komt en 
hoe de bijna-dood-ervaring hem heeft veranderd: 
Wat maakt dat we vaak zo bang zijn voor de dood? 

Prijs € 18,99 • verschijnt juni 2014 

filosofie

Boekentafel tijdens VVV-avonden
Op de dinsdagavonden in de maanden juli 
en augustus vinden weer de Vakantie Vesper 
Vieringen (VVV) plaats, met aansluitend rondlei-
ding door het klooster. Op die avonden verzorgt 
de boekwinkel een speciaal ingerichte boeken-
tafel in de Kloosterbibliotheek. Na afloop van 
de rondleiding kunt u er terecht en even rustig 
rondneuzen.

Boekenbeurs
Onze jaarlijkse Tweedehandsboekenbeurs 
wordt dit jaar gehouden op zaterdag 15 en zon-
dag 16 november. Als vanouds vindt deze plaats 
in de Kloosterbibliotheek, op beide dagen van 
10.00 tot 16.30 uur. Er zullen dan weer veel 
interessante koopjes te vinden zijn. Noteert u 
daarom nu reeds de data in uw agenda!

Lezing en boekpresentatie  
door Leo Fijen
Tijdens de boekenbeurs houdt Leo Fijen op 
zaterdag 15 november een lezing met boekpre-
sentatie in onze kloosterrefter. Hij schreef zijn 
boek naar aanleiding van de Kloosterserie die 
hij op televisie presenteerde – en waarvoor hij 
afgelopen voorjaar ook Klooster Wittem aan-
deed. Aanvang van de lezing 11.00 uur, kosten 
€ 4,00.

Leverbare boeken
Wij zijn natuurlijk een gespecialiseerde boek-
winkel, met name op het gebied van religie en 
spiritualiteit. Maar het is goed om te weten dat 
wij u alle boeken die in Nederland worden ge-
leverd kunnen bezorgen, dus ook literatuur en 
studieboeken. Doorgaans zijn dergelijke bestel-
lingen binnen een week bij ons af te halen. Ook 
verzenden wij boeken, door het gehele land. 

Wereldwinkel 25 jaar, 25% korting
Dit jaar bestaat de Wereldwinkel 25 jaar. Elke 
maand is er daarom een productgroep waarop 
u 25% korting krijgt. Kijk in de Wereldwinkel-
hoek voor de actuele kortingproducten.

Openingstijden
zo 	 10.00 - 16.30 uur 
ma	12.00 - 16.30 uur
di 	 10.00 - 16.30 uur 
wo 	10.00 - 16.30 uur 
do 	10.00 - 16.30 uur 
vr 	 10.00 - 16.30 uur 
za	 10.00 - 16.30 uur
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De glorie van het Byzantijnse rijk 
en vroege christendom
Antony Eastmond

Dit boek neemt de lezer mee door de rijke duizend-
jarige geschiedenis aan de hand van driehonderd 
van de beste kunstwerken. Van het eind van het 
Romeinse Rijk tot aan het begin van de Renaissan-
ce. Van mozaïeken tot muurschilderingen, van pa-
neelschilderingen tot juwelen, van textiel, munten, 
glaswerk tot architectuur: het komt allemaal aan 
bod. Alles wordt geplaatst in de sociale, religieuze 
en politieke context.

Prijs € 75,00 

Bodar door het land van Franciscus
Een spirituele gids voor Umbrië • Antoine Bodar

Antoine Bodar laat zich in dit boek inspireren door 
paus Franciscus en zoekt sporen van diens ‘naam-
gever’: Franciscus van Assisi (1182-1226). Als lezer 
reis je mee naar Umbrië, de Italiaanse landstreek 
waar de heilige Franciscus woonde en werkte. Je 
krijgt een spirituele kijk op de historische Fran-
ciscus, de plaatsen en het landschap waarmee hij 
zich verbonden voelde. Bovendien legt Bodar de 
verbinding met de huidige paus. Die gaf met zijn 
naam duidelijk richting aan zijn functie: solidariteit 
en bestrijding van armoede.

Prijs € 19,99 • verschijnt september 2014

prijzen en verschijningsdata onder voorbehoud

Uitgebreide bestelservice
Onze bestelservice is uitgebreid. We kunnen 
op dit moment alle Nederlandse titels aan u 
leveren of versturen met minimale verzendkos-
ten. Naast ons specialisme, de levensbeschou-
welijke en spirituele boeken, kunt u bij ons alle 
(ca. 100.000!) Nederlandse boeken bestellen, 
zoals literaire romans, hobby- en reisboeken. 
U kunt telefonisch, via internet of met de 
bestelkaart boeken bestellen.

Een hoek van de boekwinkel wordt ingenomen 
door Wereldwinkel Wittem. Er is een selectie 
van producten te koop die bijdragen aan eer-
lijke handel. Het assortiment bestaat uit voe-
dingsmiddelen, kunstnijverheid en sieraden. 

Zie de mens 
Kijken naar mensen in drie dimensies • 
Manu Keirse

Onze maatschappij staat steeds meer in het teken 
van winst. Technologische vernieuwingen zorgen 
voor specialisatie, wat leidt tot meer efficiëntie. 
Of net niet? Want door het opsplitsen van taken 
en verantwoordelijkheden heeft niemand nog een 
zicht op het volledige plaatje. Manu Keirse pleit 
voor een radicaal nieuwe manier van kijken, zodat 
we anderen opnieuw als mens zien. Pas dan kunnen 
we echt en waarachtig met elkaar omgaan.

Prijs € 17,99

Ieder voor zich en God voor ons 
allen?
Pleidooi voor participatie • Mirjam Sterk

Mirjam Sterk is een groot voorstander van de 
participatiesamenleving. Maar participatie die enkel 
door bezuinigingsmotieven wordt ingegeven, leidt 
algauw tot een knap-het-zelf-maar-op-samenleving. 
Ze gaat te rade bij mensen Martin Buber, Emmanuel 
Levinas, en Philip Blond,

Prijs € 9,99 • verschijnt juni 2014

samenleving

geschenkboeken

Vriendschap in gevangenschap
Memoires van de gevangenbewaarder van Nel-
son Mandela • Christo Brand

De witte Afrikaner boerenjongen Christo Brand 
werd in 1979 bewaker op Robbeneiland en cipier 
van Nelson Mandela. Jarenlang trokken ze gedwon-
gen samen op, elk in zijn eigen rol. Er ontwikkelde 
zich een bijzondere, hechte vriendschap. In 1990 
kwam Mandela vrij – en Brand ging met hem mee. 
In dit boek vertelt hij over het harde leven op Rob-
beneiland, en over de mens Mandela.

Prijs € 16,50 • verschijnt juli 2014

Uitstelgedrag
Waarom we lastige dingen voor ons uit schuiven 
en hoe we hiervan afkomen • Piers Steel

Piers Steel onderzocht uitstelgedrag, onze gewoon-
te om lastige dingen voor ons uit te schuiven. Steel 
geeft in dit boek een zelftest, praktische methodes 
en vele tips hoe met uitstelgedrag om te gaan.

Prijs € 15,00 • verschijnt augustus 2014

diversen


